
Aankondiging – lezing over Rusland door Lyanne Korf en gesprek o.l.v. Ton Jansen – 04.10 
Rafaëlkerk, Zeist 

Bijeenkomst – Brug naar Rusland – op zoek naar vrede. 

Terwijl Rusland steeds verder van ons af komt te staan is het belangrijk om de 
ontmoeting te blijven zoeken. Lyanne Korf zal vertellen over het Russische leven van 
vandaag en voorheen. Zij wil zodoende een andere kant laten zien van Rusland, verhalen 
over het leven van de gewone mensen laten horen, die achter de schermen van het grote 
wereldtoneel ook maar gewoon hun best doen iets van het leven te maken. En zo 
ontmoeting mogelijk maken, met de mensen, de cultuur, de taal, het Russische leven. 

Lyanne heeft veel door Rusland gereisd en het afgelopen jaar daar twee boeken over 
geschreven. Het eerste boek gaat over haar reizen naar het Russische noorden, op zoek 
naar houten kerkjes. Een onbekend land, vol schoonheid en diepte, waar de mens innig 
verbonden leeft met de natuur en de natuurkrachten. Het tweede boek is hoogst 
actueel, letterlijk lopende vanuit Estland over de brug naar Rusland horen we hoe het 
daar nu is en hoe de mensen lijden onder de situatie waarin hun geliefde land zich 
bevindt. 

Haar verhaal zal opgeluisterd worden door Russische accordeonmuziek en samen 
zingen van een Russisch lied. En om ook letterlijk te proeven van Rusland kunt u in de 
pauze genieten van Russische lekkernijen! 

Na de pauze gaan we in gesprek o.l.v. Ton Jansen, over het ontmoeten van de andere - 
mens /cultuur - kunnen we een Brug naar Rusland maken? - hoe blijven we op zoek naar 
vrede? 

Programma 

13.00 uur - ontvangst 

13.30 uur - lezing Lyanne Korf 

15.00 uur - PAUZE met lekkere hapjes 

15.30 uur - gesprek o.l.v. Ton Jansen 

16.45 uur - afsluiten met het Russische lied en rondje 'wat neem ik mee'? 

17.00 uur - Einde 

Lyanne Korf (1972) heeft van jongs af aan geschilderd en geschreven: gedichten, 
verhalen, artikelen. Na haar studie Slavische taal- en letterkunde pendelde zij tussen 
Nederland en haar tweede thuisland Rusland. Uiteindelijk streek zij neer in Zutphen 
waar zij een kind kreeg en mede-eigenaar werd van de Boekerij in Zutphen. Momenteel is 
zij vrij kunstenaar en schrijver. 



Ton Jansen (1953) is van origine sociaal-psycholoog. Hij werkte zowel in het onderwijs 
(o.a. als docent maatschappijleer) en in de gezondheidszorg. In 2000 richtte hij de 
uitgeverij Perun Boeken op. Daarbij worden veel van de vertalingen door hem zelf 
gemaakt, terwijl hij ook de eindredactie verzorgt. Daarnaast is hij ook auteur van 
verschillende boeken over  spirituele en maatschappelijke thema’s, houdt hij regelmatig 
voordrachten. Hij is nauw verbonden met Rusland en bezocht dit land diverse malen. 

Benieuwd naar deze middag? We hopen op je komst! 

Opgave: bij Dafne Boukema, info@sociaalinitiatief.nl 

Entree: vrijwillige bijdrage voor de reis- en onkosten, vergoeding sprekers 

Datum: zaterdag, 4 oktober 

Tijd: 13.30 uur tot 17.00 uur [ontvangst vanaf 13.00 uur] 

Locatie: Rafaëlkerk Zeist, van Tetslaan 4, 3707 VD te Zeist 

De organisatie is in handen van Sociaal Initiatief in samenwerking met de Kerngroep 
sociale driegeleding en Perun Boeken. 

Ter attentie 

Separaat van deze bijeenkomst en los en onafhankelijk van de andere programma 
onderdelen te volgen, organiseren we ‘s avonds van 18u-22u op een andere locatie maar 
vlak in de buurt, ‘Vuur voor Vrede’ waar u zich apart voor dient op te geven. Met soep en 
brood, (breng gerust een ander en eventueel zelf lekkere dingen mee) en ook zang en 
een gesprek over vrede, vrijwillige bijdrage maar wel, graag contant en gepast bij 
aankomst te voldoen. 

Opgave bij Dafne Boukema: info@sociaalinitiatief.nl 
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