Vrijdag 5 januari

19.00 uur
19.30 uur
19.40 uur

19.45 uur

20.30 uur
20.35 uur

21.25 uur
21.30 uur

Inloop met koffie en thee

Opening door Pim Blomaard, voorzitter van de AViN

Euritmie — De vijf wezenlijke kwaliteiten van licht in de vierde strofe van de
Grondsteenspreuk door de Michaélgroep met muziek van Marc van Delft
Voordracht door Mario Matthijsen — Over de betekenis van de grondsteenlegging
door Rudolf Steiner

Muziek

De grondsteenlegging van 25 december 1923 — De oorspronkelijke woorden
waarmee Rudolf Steiner de Grondsteen legde. Met Marjo van der Himst en euritmie.
Muziek

Afsluiting

Zaterdag 6 januari

9.30 uur

10.00 uur
10.20 uur
11.00 uur

11.10 uur
11.40 uur

12.40 uur

12.45 uur

14.00 uur
14.20 uur

14.45 uur

15.15 uur

15.25 uur

15.55 uur

16.15 uur

17.15 uur

17.40 uur

Inloop met koffie en thee

Gezamenlijk zingen met Cileke Angenent

Voordracht door Jac Net — Het drievoudige geheim in de oorspronkelijke spirituele
statuten

Kleine gesprekjes — Wat heeft je verrast, geraakt of is gewekt?

Pauze

Plenair gesprek — Rik ten Cate — Wat werkt naar aanleiding van de voordrachten over
de grondsteenlegging en de sociale vormgeving nu in je door? Hoe beleef je de
Grondsteen in je hart en hoe leeft de sociale opgave van de Kerstbijeenkomst in je?
Euritmie — Twee gedichten van Christian Morgenstern over de mens door de
Michaélgroep

Lunch

Inleiding op de euritmie door Mario Matthijsen

Euritmie — Over Michaél en de impuls van de Kerstbijeenkomst met muziek van Marc
van Delft

Voordracht door Johannes Kronenberg — Hoe wordt de michaélische impuls
werkzaam en relevant?

Kleine gesprekjes — Wat vraagt het werken aan de toekomst van mij en van ons en
van de vereniging?

Pauze

Dat goed moge worden — Gezamenlijk spreken van de vierde strofe van de
Grondsteenspreuk met Manjo Joosten

Plenair gesprek — Rik ten Cate — Wat hebben de eeuwfeesten met je gedaan, wat
heeft het in je teweeg gebracht? Ervaar je enthousiasme en inspiratie om
gezamenlijk antroposofie de wereld in te dragen? Wat wordt er vanuit de geestelijke
wereld van ons gevraagd?

Euritmie — De Grondsteenspreuk — Uitgevoerd in de oorspronkelijke versie van april
1924

Dankwoorden en afronding



