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Verspreid door het landschap van Bosnié en Herzegovina liggen
gebeeldhouwde en met symbolen versierde stenen, Stecci genaamd.
Deze versieringen dragen cen eeuwenoude geschiedenis met zich mee;
die van de Bogomielen, een vrije christe]ijke ge]oofsgemeenschap die
de essentie van het leven in het spirituele en niet in het materiéle
zocht. Vanaf de twaalfde eeuw werden ze door de rooms-katholicke

kerk ongenadig vervolgd.

De Stecei vormen voor de Bosnische dichter Mak Dizdar (1917-1971)
een brug naar de vergeten wijsheid van de Bogomielen en ze krijgen in
zijn gedichten een stem. Dizdar neemt ons mee naar de diepere lagen
van het bestaan, die overal aanwezig zijn: zij stromen in de rivieren,
bloeien in de planten, weerklinken in het gezang van de vogels en
spreken door de stenen.




Tijdens haar lezing voert Ingrid Klerk ons, aan de hand van het verhaal
van de Stecei, terug naar de vergeten cultuur en geschiedenis van de
Bogomielen. Daarnaast spreckt ze over Mak Dizdar, zijn leven en poézie,
en over hoe zijn verbondenheid met de stenen daarin tot uitdrukking
komt.

Ingrid Klerk heeft zich, nadat ze een reis naar Bosni¢ en Herzegovina organiseerde, verdiept
in de Stecci. Ze schreef hierover het bock ‘De katherdraal van de Bogomielen’, dat dit
voorjaar verschijnt. Daarnaast was ze actiqf‘als reisleidster, onder andere in Turkije, en
werkte ze als tolk Turks. Eerder verdiepte ze zich in het vroege christendom en de Turkse
cultuur, waarover ze eveneens een bock publiceerde.

Haar boek ‘De Katherdraal van de Bogomielen’ is na de lezing in de foyer te verkrijgen.

Het Buna Eurythmie Ensemble brengt de woorden van de stenen in
beweging en wil zo een brug slaan tussen het zichtbare en het
onzic%ntbare. Euritmie is een danskunst die zich laat inspireren door taal
en muziek: de klanken van de Bosnische taal en de kracEtige cellomuziek
van Kurtag en Kodaly vormen de basis voor de beweging.

Mak Mehmedalija Dizdar - gedichten uit ‘De versteende slaper’
Zoltan Kodaly: Sonate voor cello solo in b-klein, opus 8
Gydrgy Kurtag: Jelek nr.3 voor cello
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Het Buna Eurythmie Ensemble is dankbaar voor alle ondersteuning voor dit project. Voor de voorstelling in
Leeuwarden zijn we speciaal dankbaar voor de bijdragen van de Gemeente Leeuwarden, Het Nieuwe Stads
Weeshuis, Lammert Koopmans Stichting, de Iona Stichting en de Stichting ter bevordering van de euritmie in

Nederland en Belgié.
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